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LIEFLIJK OP DE TONG / STEMMEN BI] DE TORA

Het boek dat deze titel draagt is uitgebracht door de Stichting LeV (Leren en
Vernieuwen), een stichting die zich tot doel stelt ‘de studie van bijbel en joodse
traditie te stimuleren door het ontwikkelen van studiemateriaal’.

Deze publicatie is de neerslag van het jarenlang verzorgen van een rubriek in
het tijdschrift Kerk & Israél - Onderweg, een tijdschrift van de PKN
(Protestantse Kerk Nederland). In deze rubriek schreven Henk Scholder, Niek
de Wilde en Dodo van Uden, puttend uit de Joodse traditie, over de wekelijkse
afdeling van de Tora: de parasja (of sidra) - en dat 52 maal. Deze korte
artikelen zijn nu gebundeld in dit boek.

De auteurs ken ik vrij goed; in een inmiddels wat ver verleden waren wij
collega's. Vanuit die relatie kreeg ik het boek enkele weken geleden
aangeboden. En sindsdien lezen Diny en ik op vrijdagavond (als we niet in sjoel
zijn) aan de Sjabbat-tafel, na het eten, het hoofdstuk uit ‘Lieflijk op de tong’ bij
de betreffende parasja. Ik kan jullie zeggen: met genoegen. De hoofdstukken
zijn qua lengte te overzien, zeer begrijpelijk geschreven en de moeite waard.
Met als bonus bij iedere parasja twee studievragen: één aan het begin over de
Tora-tekst zelf, en (meestal) één aan het slot van het hoofdstuk, waarmee
getracht wordt, aan de hand van het gelezene, een link te leggen naar het nu, de
actualiteit, ons eigen leven.

Van harte aanbevolen, vooral ter lezing en/of bespreking aan de Sjabbat-tafel!

José de Kwaadsteniet



